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korumaya önem vermiş, ona göre antlaşmalar, sözleşmeler yapmışlardır. 

Ortada bir gerçek vař ki, artık Batı 
Almanya daha fazla Türk “işçisi istememektedir. Çünkü ihtiyacı azalmıştır, 
Sonra, Belçika da artık Türk işçisi almıyacağını açıklamıştır. Hollânda işçilerimizi sınır-dışı etmektedir. AP iktidarı, birkaç yıl boyunca hiç olmazsa bir kısım işsizlerin ağzına bir parmak bal çalıp, onları aldatabilmek için işçi “ihracatını körüklemiştir. Fakat şimdi tam da seçimler arifesinde, Bati Alman sınır olayları, maskeleri büsbütün düşürmüştür. Kaldı ki, milyonlarca işsiz yurttaşımızdan böyle yurt dişinda biraz karnını doyurup üstbaş yapabilme olanağına kavuşanların sayısı “fp 5-i bile bulmamaktadır. AP iktidarının işçi ihracatı propagandasiyle ne karınlarının doyduğunu, ne de sefaletlerinin giderildiğini, işsizler ordusunun geri kalan 9/, 95-i artık iyice görmüştür. 
Açlıktan kurtulabilen 9/5 ise, her an sınır-dışı edilebileceğini ve yurda dönmek zorunda kalacağını, yani AP iktidarının bu geçen zaman boyunca büsbütün arttırdığı açlık ve sefalete yeniden itileceğini iyice anlamıştır. 

Onun için, yurt dışındaki işçilerimiz arasında, iktidarın işçiye yurtta iş imkânı yaratmasını istiyenlerin sayısı günden güne artmakta ve yurt içindeki milyonlarca işsiz yurttaşımızın istekleriyle birleşmektedir. Zira yurtta çalışamaz ve yaşıyamazken, yurt dışında ise daha beter sömürülür ve horlanır, hattâ elâlemin sinirnda kurşunlanırken, şairin kulağa küpe sözündeki gerçek uyarmayı tekrarlamaktan başka çare kalmiyor: 
«Sana senden gelir bir işde ancak dâd lâzımsa — zaferden ümmidin kes, gayrıdan imdad lâzimsa « 


* 


M. Korucu, Köln 


İşçiye ne yurtta, ne gurbette yaşama kakkı var: 


Avusturya: polisi sınırda bir işçimizi vurdu. Sebep? İşçimiz Batı Almanyaya geçmek istemiş! 

Avusturya-Batı Almanya sınırında 
2000 yurttaşımız geri çevriliyor. Sebep? 
Bunların gerçekten turist olduklarına 
Batı Almanya inanmıyor! 


Antlaşmalara, sözleşmelere bakarsanız, şaşmamak elden gelmez. Çünkü, bu ülkelerde gezi için vize istenmez. Avrupa 
Konseyi'ne üye ülkeler arasında imzalanmış uluslararası antlaşmaya göre, 
Batı Alman polisinin Türk yurttaşlarını sınırdan çevirmeye hakkı yoktur. Ama çeviriyor. Yani antlaşmayı düpedüz çiğ- 

Mor... 

[$ bu kadarla da bitmiyor. Türk yurttaşının elinde pasaport vardir. Batı Almanya makamları, bu pasaportu ve pasaportta yazılı olanları tanımak zorundadır. Ama tanımıyor; ne Türkiye 
Cumhuriyeti devletinin pasaportuna, ne pasaportu dolduran bakanlıkların kayıtlarına inanıyor. Söz konusu 2000 kişi içinde. 44 avukat, doktor gibi meslek sahiplerinin turist olduğunu kabul ediyor, fakat geri kalanların pasaportunda turist yazılı olduğu halde, bunları, işçidir diye sınırdan içeri sokmuyor. Demek ki, Türkiyenin itibarının arttığını durmadan geveliyen AP iktidarının pasaportlarını, NATO'da ortaklık ettiği, yakın dost dediği Batı Almanya hükümsüz saymaktadır. 

Ne var ki, B. Alman makamları, bir 
İtalyan, bir Yunan ya da İspanyol işçisine bunu yapmamaktadır. Yapamaz da. 
Çünkü, o` ülkeler kendi yurttaşlarının haklarını, haysiyetlerini — az ya da çok — 


Onümüzde genel seçimler var. Ekim ayı uzak değil, Memlekette politik hava, seçim öncesi .kampayna ile biteviye: sertleşiyor. AP yöneticileri, işbirlikçi hükümet, Meclis içinde ve dışında zorbalıklarına hız vermiştir. Bu hükümet, bir yandan jandarmayı, toplum polisini ve örgütlediği faşist komandoları, eli sopalı, kamalı yobazlar, işçilerin, köylülerin, öğrencilerin, gençlerin, ilerici güçlerin üzerine sürüyor; öte yandan Meclise faşist tasarıları dayatıyor. Ve halkın demokratik kazanımlarını geri almak, Anayasayı kökünden budamak, faşist biçimi bir diktatoraya yol açmak için elindeki bütün olanakları, araçları kullanıyor. 


AP ve hükümeti, halkin değişik tabakaları arasındaki eski durumunu, «itibarını» kaybettikçe, egemenliğini açıktan açığa zorbalıkla yürütmek yoluna gidiyor. Ama Zonguldak, "Kozlu, Keban, İzmir, Istanbul, Adana işçilerinin üzerine «yeşil bereli» komandoları sürdükçe, grevcilere ateş ettikçe, öğrenci yurtlarını geceyarılarında faşist polis: birlikleriyle bastıkça, Demircioğlularının şehit mezarları çoğaldıkça, Atalan'da, Göllüce'de; Elmalı'da, Haymana, Konya, Amasya köylerinde gelinlik: kızlar, ak saçlı analar jandarma kurşunlarıyla delik-deşik edildikçe; «Kanlı Pazarslar kuruldukça, ölülere saldırıldıkça, AP ve hükümeti bütün gerici, işbirlikçi, halk düşmanı çehresiyle kendisini apaçık ortaya koyuyor, 


Bütün bu olaylar, kodaman burjuvazinin, ağa ve işbirlikçi çevrelerin, memlekette, Amerikan desteğiyle, faşist biçimi bir diktatora kurmak çabasında olduklarını gösterir. Bu çevreler ve işbirlikçi hükümet, Amerikalılara dahâ fazla bağlandıkça, Amerikalıların limanlarimıza ikide bir damlıyan VI: Filo korsanlarını halka katşı silâhla savundukça, yeni yeni ve çok daha tehlikeli NATO buyruk ve yükümleri altına girdikçe; halkımız" ile Amerikan emperyalistleri' arasındaki savaşım; halk yığınları ile işbirlikçi “Kükümet “arasındaki “çelişkiler biteviye sertleşmektedir. Memlekette sınıf savaşı, işçi sınıfının; köylü ve emekçi' yığınlarının direnişleri, orta tabakaların, ulusal burjuvazinin emperyalizme ve derebeyliğe karşı direnişi, ulusal kurtuluş, bağımsizlık, demokrasi ve barış uğrunda ulusal'savaş omurgası etrafında daha sıkı örülmektedir. 


Bu oluşum canlı biçimler, somut eylemler haline gelmektedir. Amerikan köleliğine karşı, NATO'ya karşı, hükümetin baskısına karşı, faşist komandoların, yobazların saldırılarına karşi gösteri yürüyüşlerinde, ilericilerin tertipledikleri mitinglerde, işçilerin grevlerinde, köylülerin çıkışlarında bir slogan, tek parola halinde hep tekrarlâniyor: «İşçi-köylü-gençlik elele!» «Sıkı birlik!» Ulusal Demokratik Cephe ülkü ve ilkesi, aşağıdan, yığınlar arasından gelen eylemlere, harekete ışik tutuyor, bu ilke yığınlara mal oluyor. 


— <<<“... 


Amerika, bizi soydun, adinı anlaşma koydun. 
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Amerikan emperyalistleri, onlara yaslanan işbirlikçi hükümet, halkımızın bu ulusal bağımsızlık direnişini, demokratik, barışçı, mutlu bir Türkiye Cumhuriyeti uğrundaki savaşını, bu savaşta güçbirliğini baltalamak için olanca güçlerini harcıyorlar. Senatör Tunçkanat'ın açıkladığı CİA-AP plânı, yani Amerikan servisiyle AP elebaşılarının «ayır-buyur» plânları yürürlüktedir, uygulanmaktadır. 

Memlekette politik, ekonomik, sosyal bunalım gittikçe şiddetleniyor. Pahalılık, işsizlik, kıtlık, kuraklık, soygun, vurgun, Amerikan ve işbirlikçi sömürüsü, halk yığınlarının yaşanimını bir cehenneme çevirmiştir. Hükümetin NATO'culuk, harp hazırlığı politikası durumu büsbütün çekilmez hale getirmiştir. 

Böylesine bir ortam ve politik hava içinde genel seçimler geliyor. Partiler içinde kâynaşmalar, partiler arasında gizli-açık pazarlıklar, seçim öncesi oyunlar — düşükleri tekrar siyaset sahnesine çıkarma tertiplerine kadar — almış yürümüştür. AP'lisi, devrik DP'lisi, Bayarı, faşisti, Turancısı, padişahçısı, kellecisi, yobazı, hepsi politik alanda:... Ve bu al takye-ver külâh havası içinde, bir olay bütün belirtileriyle ortaya çikmaktadir; Amerikan emperyalistleri' Türkiyede durumlarını kuvvetlendirmek için yeni tertipler hazırlıyorlar. Söylentilere göre, Amerikalılar, artık posası çıkmış Demirel takımının yerine, kamuoyunu, seçmenleri daha kolay avlıyabilecek «yedek ekipler» ileri süreceklerdir. Belki bir AP-CHP koalisyonunu kendileri için elverişli şekil olarak dikte edecekler, oldu-olmadı, Türkiyeye, Atina cuntası biçimi bir üniformalı diktatora dayatmayı bile hesaba katacaklardır. 

Seçimlere sekiz parti giriyor. Bunlardan biri İşçi Partisi'dir. Türkiye İşçi Partisi, hem dışardan, hem içerden ateş altındadır. Gerici çevreler, bu partiye daha ilk günlerinden beri saldırıya geçmişlerdir. Polis. baskınları, savcılıkların soruşturmaları, faşist komandoların taşlı, sopalı, bombalı saldırıları birbirini kovalamıştır. Bu saldırılar, Meclis içinde ve dışinda, çoğu zaman kanlı biçimler almıştır. Gerici, Amerikancı çevrelerin bu yıldırma taktiği besleme basının değişik kışkırtmalarıyla birlikte kullanılmıştır. 

Bu: paftiye karşı bir de içerden: saldırı vardır. İçerden saldıranların başında da kendilerine «milli demokratik devrimci» süsünü verenler bulunmaktadır. Bunlar, İşçi Partisi'ni, onun bugünkü yönetici kadrosunu bir numarali düşman ilân etmişlerdir. 
Ve: bu partiyi parçalamak için her türlü bozgunculuğu yapmaktadırlar. Bu bozguncuların elebaşlarından biri, Türkiyede, işçi ve sosyalist hareketin içinde kötülüğü ile ün salmış Mihri Belli adındaki belli kişidir. 

Oysa, İşçi Partisi'nin programı, tüzüğü meydandadır. Anayasa gereğince, legal- açık, kanun yoluyla. kurulmuştur. Bu, komünist partisi değildir. Programı, eylemi, amacı, taktiği, stratejisi Türkiye Komünist Partisinden apayrıdır. Bu bir sosyaldemokrat partisi de değildir. Bu parti işçi sınıfının, köylünün, halk yığınlarının isteklerini, en başta memleketin ulusal bağımsızlığını savunmaktadır. Amerikan köleliğine karşıdır. İkili anlaşmaların, topraklarımızdaki Amerikan üslerinin kaldırılması 


Ikili anlaşmalar, zincirli anlaşmalar çöp sepetine! 


için, Türkiyenin NATO'dan çıkması için, demokratik bir düzenin kurulması için, barış için direnmektedir. 

Bu durumda, TİP'i içerden vurmak istiyenler kimlerin değirmenine su akıtıyorlar? 
Söz yok, bunlar, herhalde Türkiye halkının, işçi ve köylüsünün kurtuluş savaşına yardım etmiyorlar, 

İşçi Partisi, sosyalist olduğunu tüzüğünde de belirledi. Bu parti, eylemleriyle de, işçi sınıfının bilimsel ideolojisinin, bu bilincin yayılmasına yardım ediyor. Sosyalist ülkü, işçi sınıfının savaş bilinci, en uzak köylere kadar yayılıyor. Bununla da, yığınlarin örgütlenme, örgütlü savaşma bilinci yavaş yavaş gelişiyor. TİP, ağalığa, marabacılığa, tefeciliğe, köyde yüzyıllar boyunca süregelen katmerli ezgiye, jandarma baskısına karşıdır. Halkın, halk çocuklarının okutulmasından yanadır. Çoğu emekçi çocukları olan yürtsever gençlik, eğitimde köklü reformlar istiyor. On sekiz yaşına girenlerin oylama hakkı olmasını istiyor; 21 yaşında seçilmek hakkı istiyor. TİP, Meclis içinde ve dışında, bütün bu ilerici istekleri, yığınların savaşını şu veya bu ölçüde destekliyor. Bu partinin hataları, eksiklikleri yok mu? Vardır. Ama hataları eleştirme, partiyi yıkıp batırmak için kullanılamaz. Oportünist davranışları eleştiriyoruz bahanesiyle, bu parti bir numaralı düşman ilân edilemez! 


TİP'e içerden saldıran ve «milli demokratik devrim» sloganıyla ortaya çıkanlar, öyle görülüyor ki, birkaç efendiye birden uşaklık ediyorlar. Bir defa ve en başta, bunların saldırıları bir rastlama değildir. Bunlar, savaşın bugünkü aşamasında, bile bile, demokratik akımları sosyalist harekete, özellikle demokratik devrim ilkesini ulusal bağımsızlık direnişine ve anti-emperyalist, anti-feodal güçleri birbirlerine karşı koyuyorlar. Bu, parçalama taktiğinin ta kendisidir. 

Yeri gelmişken, başka bir olaya da dokunalım: Demokratik devrim ilkesi Türkiye Komünist Partisi'nin savaş programında vardır. Ama kendilerine «eski sosyalistler» süsünü veren bozguncuların ortaya sürmek istedikleri gibi değil. Onlar Maocu'ların borusunu çalıyorlar. Mao'nun baştan aşağı Leninizm düşmanı, şovinist yazılarını ve kitaplarını basıp basıp piyasaya sürüyorlar. Bu bozguncular, «milli demokratik devrim»den ne anladıklarını, neyi savunduklarını, Mao'dan alıp «Aydınlık» dergisinde yayınladıkları yazılarla açığa vurmuşlardır. Mao çoğunu bundan 30 yıl önce yazdığı yazılarında diyor ki: «Burjuva nitelikte bir demokratik devrim yapıyoruz. 
Yaptıklarımızın hiçbiri burjuva demokratik.devriminin sınırlarını aşmıyacaktır.» 


Evet, Maocular, Çinde, bu yoldan gele gele ve «kültür devrimi» dedikleri son haykacılıkla bugün sosyalist devrimin canına okumuşlardır. Komünist Partisini, sendikaları, komünist gençlik örgütünü, köylü halk komünlerini, demokratik halk diktatorasını yıkmışlar, yerine militarist bir ordu diktatorası: kurmuşlardır.  Maocülar, 
Endonezya Komünist Partisi'ni, büyük bir'halk hareketini mahvetmişlerdir. 6 
Viyetnamda yıllardır böylesine oluk'oluk yurtsever kanı akıtılmasından da sorumludurlar. Sosyalist ülkelerin Viyetnam halkına geniş ölçüde ve çabuk yardım etmelerini 


Natoya hayır'da hayır vardır. 


engelliyenler onlardır. Pekin yöneticileri:ulusal kurtuluş hareketlerinin can düşmanı kesilmişlerdir. Bunlar, Sovyetler Birliğine silâhla saldıracak kadar, sosyalist kampın düşmanı olmuşlardır. Bugün, Maocular, komünist partilerinin faşistler kadar düşmanıdırlar. Yeryüzünün en büyük kültür hazinelerine kudurmuşça saldıran Maocular, bir vakitler Hitlerci faşistlerin Berlin meydanlarında dünyaca tanınmış kitapları yaktıkları gibi, ilerici dünya yazarlarının, bunlar arasında çağımızın en çok sevilen ve dünyaca tanınan şairi Nazım Hikmetin de eserlerini Pekin meydanlarında yakmışlardır. 

Ama Türkiyedeki: bozguncular, Maocuların bu barbarlıklarından hiç söz etmezler. 
Hele Nazımı ağızlarına almazlar. Çok iyi bilirler ki, ölümünün altıncı yıldönümünde de (3.6. 1969) devrimciliğin ve. ilericiliğin ulusal ve uluslararası her alanındaki savaşta hiç ölmemiş gibi aramızda bulunan ve kanter içinde mücadeleye devam eden Nazım Hikmet bu soysuzların amansız düşmanıydı, 


M. Derince 


Emperyalist-işbirlikçi ittifakın son saldırısı ve ulusal güçlerin direnişi 


Emperyalist-işbirlikçi ittifakın, sömürü ve talan düzenini, derebeylik-ağalık, toprak köleliği ve şeyhlik gibi ortaçağ kalıntısı ilişkileri, Türkiyenin politik, askeri ve ekonomik bakımlardan Amerikan emperyalistlerine peykliğini devam ettirmek maksadını güden: saldırıları değişik biçimlerle süregelmektedir. Bu saldırılar, 16 Şubat «Kanlı Pazar» olaylarında olduğu gibi, dini ve siyasi komandoculuk halinde belirmekte ve kanlı bir nitelik taşımaktadır. 

Mayıs ayı ortalarında bu azılı gericilik saldırı şeklini değiştirmiş, parlâmento çatısı altına, daha doğrusu parlâmentodaki gerici çoğunluğa sığınmak ve bu çoğunluğu kalkan edinerek saldırılarına devam etmek gibi bir taktik değişikliği yapmıştır. 
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Hepsini birer birer saymaya lüzum yok. 1965 Ekim: seçimlerinden: sonra; hattâ Üçüncü Koalisyon Hükümeti devrilip de AP çoğunluğundaki Dördüncü Ortak: Hükümet kurulduktan sonra, Zonguldak Kozlu ocaklarında kömür işçilerimize karşı başlyan saldiri, bazan kanlı, bazan da kansız, fakat her zaman faşist nitelikte olarak parlâmento içinde ve dışında günümüze kadar devam edegelmiştir. 


Demirel devrinin, yani emperyalist-işbirlikçi hegemonyasının hüküm sürdüğü dört yıllık AP iktidarı döneminin başlıca niteliği budur. Emperyalist-işbirlikçi iktidarı, bu dönemde, 27 Mayısa, Atatürk ilkelerine, Anayasanın demokratik hükümlerine, demokratik ve sosyalist güçlere karşı, zamana ve zemine göre taktik değiştirerek devamlı saldırılarda bulunmuştur. AP çoğunluğundaki parlâmentodan halk yararına hiçbir temelli kanun çıkmamıştır. Parlâmentodaki AP çoğunluğu, yurdun demokratik parlâmento içinde ve dışında günümüze kadar devam edegelmiştir. 


Denebilir ki, azılı gerici zümrelerin, en gaddar halk düşmanı çevrelerin bu saldırıları, demokratik güçler tarafından genellikle göğüslenebilmiştir. Bu göğüsleme, bazan zor, tehlikeli ve çetin şartlar içinde olmuş, bazan da nispeten kolaylıkla başarılmıştır. Fakat meselâ Seçim Kanunu'nun değiştirilmesi ve kapitalist toplumlarda ilerici sayılan «milli bakiye» sistemi gibi bir hükmün kaldırılması önlenememiş, demokratik güçler elbirliğiyle direnişlerini bu geri adıma engel olabilecek kadar geliştirememişlerdir. 


Demirel iktidarının dört yıllık icraatına bir göz attığımız zaman, derhal şu niteliği de tesbit edebiliyoruz: Emperyalizme bağlı işbirlikçi güçler devamlı saldırı halindedir; demokratik akımlar ise, bu saldırıları defetmek; Anayasanın çiğnenmesini önlemekle meşguldürler. Kısacası, işbirlikçi çevreler devamlı saldırı halinde olup, teşebbüsü elde bulundurmakta, sağdan-soldan, cepheden ve geriden devamlı olarak demokratik güçleri sopa ve yumruk yağmuruna tutmaktadırlar. Buna karşılık, demokratik güçlerin taktiği savunmadır. Bu savunma taktiği, demokratik akımları, yurdun demokratik yarını için yeni ufuklar açma imkânından büyük ölçüde yoksun etmekte, işbirlikçi güçlerin saldırı iştahlarını kabartmaktadır. Yani demokratik güçler, halk deyimiyle, «kaçmaktan kovalamaya vakit bulamamaktadır», 


Bu bir zaaftır. Ve bu zaafın kökeni de, demokratik güçlerin parçalanmış olmalarında, birbirlerine karşı zaman zaman mücadele eder duruma itilmelerinde ve hattâ zorlanmalarındadır. 


AP'nin ideologlarından ve Amerikan emperyalizminin Türkiyedeki mutemetlerinden Aydın Yalçın, Çankaya AP gençlik: kolu toplantısında yaptığı konuşmada şunları söylemiştir: «Aşırı sol tam bir fikir keşmekeşine sürülmüştür. AP; aşırı sola karşı mücadele cephesini tutan tek kuruluştur.» 


Aydın Yalçın, Nato'nun, Sento'nun, yani Amerikan emperyalizminin, milli kurtuluş savaşımizı yozlaştırmak, bu savaşın başını çeken komünist partisini, sosyalist akımı 


İstemeyiz Nato'yu, Tuslog da Tumpane de onun soyu! 


ve öteki yurtsever kuvvetleri parçalayıp birbirine düşürerek; halkımızın milli kurtuluş demokrasi: ve reformlar hareketini boğmak üzere çevirdiği politik manevraların içinde ve belki de Tevetoğlu ile beraber — Amerikan gizli servislerinin en güvenilir adamı olarak =) başindadır. Bunlar ve AP'nin öteki elebaşıları ile Amerikan gizli servisleri, solu parçalamayı geniş bir politik hedef olarak programlaştırmışlardır. 
Çin'de, Maocular, komünist partisine karşı teröre, dünya işçi ve komünist hareketini parçalamak üzere harekete geçtikten sonra, birçok ülkelerde olduğu gibi, Türkiyede de, Amerikan ajanları, milli kurtuluş hareketinin başını çeken yurtsever ve ulusal güçleri, komünistleri, sosyalistleri ve partisiz yurtseverleri birbirine düşürme işini daha kolay ve elverişli şartlarla yürütmeye başlamışlardır. 

Milli Emniyet, işbirlikçi iktidarın gizli-açık polisi, Türkiyede Maocuların, Troçkistlerin ve sol akım bünyesine yapışmış diğer her türlü haşaratın faaliyetine dolaylidolaysız yollardan yardım etmiştir; gerçek komünistlere ve öteki yurtseverlere karşı faşist kanun maddeleri uygulanır ve kanlı baskı bütün şiddetiyle devam ederken, Maocular ve Troçkistler polisin geniş müsamahasından istifade ederek, yıkici-parçalayıcı faaliyetlerine engelsiz devam etmişlerdir ve etmektedirler. Bu konuda açık ve kesin bir durum vardır ortada: Yurtsever Şadi Alkılıç Cumhuriyet gazetesinde yazdığı, ve parlâmentarizmin asgari kaidelerinin uygulandığı her memlekette hiçbir kanuni tepki uyandırmayacak bir makalesinden ötürü, mâhut 142. maddeden 6,5 yıl ağır hapse mahküm edilerek zındana atılmıştır. Ote yandan, işçi ve sosyalist hareketini parçalamayı meslek haline getirmiş olan Mihri Belli ise, elini-kolunu sallıya salliya faaliyetine devam etmektedir. Evet, egemen çevreler bu açık durumu gözlerden saklamak için Belli hakkında zaman zaman kovuşturma açmakta ve onu birkaç haftalığına «içeri» almaktadırlar. Fakat bu içeri almalar bir «politik kür» niteliğinden öteye geçmemekte ve Belli işçi hareketi içinde yıkıcı ve parçalayıcı hareketine aralıksız devam etmektedir. 


Acı gerçeği itiraf etmek gerek: Maocular, Troçkistler, sol akımı, Aydın Yalçının da açıkladığı gibi, önemli ölçüde keşmekeşe sürüklemeyi başarabilmişlerdir. Sol akımı keşmekeşe sürükledikleri ölçüde de, emperyalizme karşı halkımızın yürüttüğü milli kurtuluş, demokrasi ve reoformlar savaşını kösteklemeye, baltalümaya ve hâlkimizin cari “düşmanlarının, emperyalizm ile işbirlikçilerin, milli kurtuluş hareketine karşı, Demirelcilerin, Bayarcıların ve CHP'deki sağcıların elbirliğiyle karşı saldiriya geçmelerine elverişli bir zemin hazırlamışlardır. 

Soldaki bu' keşmekeş olmasaydı; sol, birlik ve dayanışma halinde bulunsaydı, emperyalistlerin, Bayarcıların ve İnönücülerin, devrimci güçlere, 27 Mayisa ve Anayasasına karşı saldırılarını Anayasayı değiştirmeye teşebbüs edecek kadar ileri götürmeleri mümkün olamazdı. 

Bu bakımdan, yurtsever, anti-emperyalist, sosyal adaletten yana solun birliği, bugünkü'şartlar altında daha büyük bir önem kazanmaktadır. Çünkü bütün milli güç- 


Korede Türk askerini yedin, Türkiyede işçi hakkını yedin! 


leri eylem birliğine yöneltecek en sağlam nüve sol akımların birlik ve dayanışmasıdir. İnönücülerle kuvvetlenen işbirlikçi cephesini yenecek, onları iktidardan uzaklaştıracak tek kuvvet de, sol akımların birliği ve bütün yurtseverlerin ortak eylem cephesidir. 


Parlâmentodaki gerici çoğunluğu «milli irade» ve «demokrasi» diye, 27 Mayısın, Anayasadaki demokratik hükümlerin, sosyalist akımın ve öteki demokratik güçlerin karşısına çıkarma taktiği, Demirelcilerden sonra, eski DP kalıntılarına, Yassıada'da vatana hiyanetten ötürü mahküm olanlara ve nihayet İnönü ve grupuna geçmiş bulunuyor. Bunlara göre, düşüklere tekrar hiyanet politikalarına devam etme imkânini veren 219'lar tasarısını Meclisteki gerici ve anti-demokratik çoğunluğun eliyle kanunlaştırmak demokrasidir. Türkiyedeki azılı gerici çevrelerin bu «teorisi», millet lerarası gerici çevreler tarafından da hararetle savunulmaktadır. Meselâ «Deyli Ekspres» ve «Tayms» gibi İngiliz gazeteleri bu görüşü savunmakta ve yurdumuzda demokratik güçlerin direnişi sonunda Bayarcılara iktidar yolunun — hiç olmazsa şimdilik — kapanmasını «demokrasiye aykırı» bulmaktadırlar, 


Oysa durum; gerici çevrelerin beyin yıkamak üzere politika piyasasina-sürdükleri propaganda gürültülerinin tamamen aksinedir. Gerçekte, DP kalıntılarına, Türkiyenin Bayar gibi en eski ve en gaddar bir işbirlikçisine, halkave demokratik özgürlüklere karşı faaliyetine devam etme imkânıni vermek anti-demokratik bir tutumdur. Ve bunu engellemek, yurdun demokratik yarınını büyük bir tehlikeden koruma" niteliğini taşıdığından, halkçı ve demokratik bir tedbirdir. 


Esasen, gerek sosyalist akım, gerek Türkiye Komünist Partisi, gerekse CHP'deki yurtsever unsurlar meseleyi bu açıdan ele almışlar, İnönü ve arkadaşlarının 27 Mayıs ve Anayasasının meşruluğunu yitirecek nitelikteki tutumlarını yermişlerdir.. CHP içinde İnönücülerin bu tutumu derin kaynaşmalara yol açmış, Prof. Muammer Aksoy, Alp Kuran gibi yurtsever ve anti-emperyalist unsurlar İnönü ve grupuna karşı: cephe almışlardır. Bu parti içinde bazı olumlu elemanların: yürüttüğü ortanın solu politikası da bu gibi yurtseverlere miras kalmıştır. 


Sol akım, milli burjuvazi çevrelerinde özgürlük ve reformlar uğrunda savaş- ilkelerine — İnönü grupunun baskısına rağmen — bağlı. kalan anti-emperyalist yurtseverleri nerede olurlarsa olsunlar arayıp bulmak ve onlarla sağlam bağlar kurmak zorundadır. Çünkü anti-emperyalist savaş, ancak bütün milli güçlerin dayanışma've yardımlaşmasiyle son hedefine, zafere ulaşabilecektir. 

A, Saydan 


1 Mayıs Bayramı 


1 Mayıs, işçi sınıfının, bütün emekçilerin ulusal ve uluslararası savaş ve dayanışma 
günüdür. Emekçilerin, bütün yurtseverlerin, emperyalizme ve sömürü düzenine karşı direnmede bir savaş, derlenme, düşünme ve bayram günüdür. İşçi sınıfı ile bütün emekçiler ٥٧ işçi sınıfına yakın olan, sömürü düzenine son vermek üzere bu sınıfın yürüttüğü savaşı ve öncülük rolünü benimsiyen bütün sosyal tabakalar, 1 Mayıs emek bayramında, bir yandan: geçen bir yıllık dönemin muhasebesini yapar, bir yandan da gelecek dönemde yürütülecek mücadelenin ana doğrultusunu ve şiarlarını tanıtırlar, 


Türkiyede, burjuvazi, dünya emekçilerinin savaş ve dayanışma günü 1 Mayısı yasaklamış, adını değiştirerek kutlanmasını önlemeye çalışmıştır. Fakat burjuvazinin bütün iddialarına ve terörüne rağmen, 1 Mayıs, Türkiye işçi sınıfı arasında savaş ve dayanışma günü olarak yerleşmiştir. Komünistler ve öteki yurtseverler, 1 Mayısın emekçi halkımız arasında ulusal ve uluslararası savaş ve dayanışma günü olarak yerleşmesini önlemek istiyen burjuvazinin kanlı terörüne göğüs gererek bu geleneği işçi sınıfımız arasında: yerleştirmişlerdir. Burjuvazi bu akımın önüne geçemiyeceğini anlayınca, 1 Mayısı resmen «Bahar Bayramı» ilân etmiştir. 


Bu yıl işbirlikçi AP idarecileri bunu da kaldirmak üzere teşebbüse geçmişlerdir; AP Kayseri milletvekili Ateşoğlu, hazırladığı bir kanun tasarısiyle «Bahar Bayramısnın 
6 Mayıs'a, Hidirellez'e alınmasını teklif etmiştir. Böylece, AP hükümet çevreleri 
emekçilerimizin 1 Mayısla bütün bağlarını yoketmek istemektedirler. Ne var ki, 
1 Mayısı «Bahar Bayramı» veya «Hıdırellez» diye halkımıza; işçi ve emekçilerimize 
unutturmak istiyenlerin gayreti boşunadır. Genç işçilerimiz; ağabeylerinden teslim aldıkları gelenekleri yaşatiyorlar ve yaşatacaklardır. 


1 Mayıs Bayramı dolayısiyle Yapı-İş Sendikası'nın yayınladığı bildiride, 1 Mayısın 
yıllardan beri Türk halkına bir umacı olarak tanıtıldığı, oysa bu günün emekçi sınıfları için önemli bir yıldönümü olduğu belirtilmekte ve bu bayramı yaratan olay şöyle anlatılmaktadır: «Uzun sosyal mücadelelerden, sosyal kayıplardan sonra, 
1 Mayıs 1884 tarihinde, işçiler, Amerikan emekçilerinin Şikago şehrindeki bir kongresinde haklarına sahip çıkma kararı almışlardır. Karar 1 Mayıs 1886 gününden itibaren uygulanacağı için, greve giden işçilerin üzerine polis saldırtılmış ve 6 işçi öldürülmüştür. Günde 8 saat çalışılması fikrini savuran 5 emekçi lideri de idama mahkûm edilmişlerdir. Ama bütün bunlara rağmen, verilmiyen hak alınmış, 8 saat çalışma da bütün dünyada kabul edilmiştir. 
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İşçimiz işbirlikçilerin terör süngüsü altında Amerikan esaretine boyun eğmiyecektir! 
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Aradan üç yıl geçtikten sonra, 1889 Temmuzunda Pariste toplanan Uluslararası Emekçiler Kongresi; Mayısı — Şikago olaylarına atfen — işçi bayrami olarak kabul etmiştir. 


Bu yıl, yurtta olduğu gibi, yabancı ülkelerde çalışan işçilerimiz de 1 Mayıs mitinglerine katılmışlardır. Batı Almanya'nın Köln, Frankfurt, Stutgart, Essen, Münih. ve diğer şehirlerinde, Belçika'da ve Batı Berlin'de düzenlenen. miting, toplantı ve gösterilere, Alman, İtalyan, Yunan, Ispanyol işçileriyle birlikte Türk işçi, aydin ve öğrencileri de yığın halinde katılmışlardır. İşçilerimizin de ellerinde emek bayrakları, emperyalizme, saldırıya, sömürüye ve talana karşı, demokrasi, sosyalizm kurtuluş ve barıştan yana pankartlar taşıdıkları bu miting ve yürüyüşlerde, emperyalist saldırıya karşı kurtuluş savaşı yürüten kahraman Viyetnam halkı ve Arap halkları hararetle desteklenmiştir. 


İşçilerimizin, aydın ve öğrencilerimizin, Batı Almanya'da, Batı Berli'nde, işçilerin ulusal ve uluslararası savaş ve dayanışma gününde tertiplenen gösterilere yığın halinde katılmaları, onların da kurtuluş, demokrasi ve sosyalizm için savaş yolunda uluslararası dayanışmanın önemini kavradıklarının bir delilidir. 


İşçi sınıfımız ve bütün emekçilerimiz, dünya emekçilerinin savaş ve dayanışma günü 1 Mayısı, sosyalist ülkelerde ve kapitalist olmayan gelişme yoluna girmiş nice ülkelerde olduğu gibi, resmen kabul edilmiş ulusal ve uluslararası bir bayram olarak kutlama olanağına da ergeç kavuşacaklardır. 

Kutsal Caner 


Dipçikle, tomsonla; kurt köpekleriyle gelseler dahi, bağımsız olacak Türkün ülkesi! 


Amerikan işyeri, savaşın tam yeri... 


Nato-Iş, ve Harp-Iş Sendikaları 17 Nisandan önce 5 Amerikan işyerinde grev kararlarını uygulamaya başlamışlardı. Sonra grev 7 işyerine; 12 işyerine, 98 İşyerine kadar yayıldı; İzmir, İstanbul, İskenderun, Ankara, Diyarbakır derken, bütün yurdu kapsadı. 

Bunu böyle söylemekle, gerçeği hiç de büyütmüş olmuyoruz. Amerikalının burnunu soktuğu, gizliden-açıktan girip oturduğu işyeri, yalnız bu grevlerin olduğu 100-ü aşkın Tumpane, Tuslog ve benzeri kumpanyalarla sınırlı değil ki... Daha nice üssü, tesisi var; İzmirde Nato Karargâhı var; Ankarada Nato Dairesi var; PX-i var; özel postası var; üniversitesi var; AP iktidarının kabul salonlarında özel koltukları, danışmanlari, barış gönüllüleri var; petrol şirketleri, maden şirketleri, bankaları var, var da var... Bütün memleket bir Amerikan işyeri! Hattâ, Saffet Paşa'nın üç kere tekrarladığına göre, İnönü'nün Bayar'la buluştuğu Pembe Köşk bile: Amerikalının «iş pişirdiği» bir yer oldu. Tuslog'dan CHP'nin İnönü'cü kanadına kadar, Nato'ya kul edilmek istenen ordudan Kurdaş'ın Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne kadar, yurttaki Amerikan işyerlerinde çevrilen dolaplara, kazılan kuyulara, bütün Amerikanvari işlere karşı yurtseverlerin tepkisi, direnişi, savaşı gün gibi ortadayken, Nato-Iş ve Harp-İş grevlerinin, bütün yurdu kapsıyan bu direnişin bir yankısı, önemli bir aşaması olduğu da kendiliğinden anlaşılmaktadır. 

Tuslog'un, Tumpane'nin Amerikalı patronları, Türk işçilerinin haklarını tanımıyorlar..Ama yalnız ücretti, tatildi, kıdemdi gibi haklar değil bunlar. Başta insanlık hakkını tanımıyorlar işçilerimizin. Amerikalı pâtron için işçimiz bir köle, bir esirdir. 
Öyleyse, hak istemeye de hakkı yoktur, demek istiyorlar. Ama, bu memleketin bir Anayasası, türlü yasaları, Grev Kanunu varmış... Amerikalı sömürgen bunları da tanımıyor. İşçiler kanunlara geçirtmiş oldukları haklarını savunmak, bu hakları yerliyabancı sömürücülere kabul ettirmek ve genişletmek için Amerikalılara karşı greve geçince, işçilerimizin karşısına İzmirde önce Amerikan askerleri çıkarılıyor. Nato-Iş Sendikası Başkanı Kemal Oz biçaklanıyor, birçok grevci işçimiz dövülüyor. Grevcilere kurt köpekleri saldırtılıyor. İstanbulda Salıpazarı'nda grevci işçilerimize yine Amerikalılar saldırıyorlar. İzmirde kanunları. çiğniyen Amerikalılara grevci işçiler engel olmak isteyince, sömürgeciler işçilerimizi, sendikacılarımızı bir daha dövüyorlar. Ankarada, grev gözcülerinin direnişini kırmak için kurt köpeklerini işçilerimizin üzerine süren Amerikalılar, otomobile atlayıp kaçarlarken, bir de işçimizi çiğneyip geçiyorlar. Tuslog patronları, Amerikalılara, grevcilere karşı silâh da (38 kalibrelik tabanca) kullanabilecekleri yolunda bir genelge bile gönderiyorlar. Harp-Iş Federasyonu Başkanı, elinde bu genelgenin fotokopyası olduğunu açıklıyarak, Amerikan 
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38 kalibrelik tabanca ile Türk işçilerine ateş emri verenleri, buna 
gözyuman işbirlikçilerle beraber hizaya getireceğimiz günler yakındır. 
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sömürgenlerinin terörünü şiddetle protesto ediyor. Ve bir gün, Amerikan askeri polisi, Harp-İş Sendikası Başkanı Ali Osman Albayrak'ı yaka-paça Amerikan 29. Müfreze binasına götürüp, saatlerce tutsak ediyor, oraya giden gazetecileri de içeri tıkıyorlar, 

Bu olaylar nerede geçiyor? Türkiyede! Amerikan emperyalistlerinin kanlı terörüne uğrayan Türk işçilerinin anayurdunda!... Sanki 50 yıl öncesi yurdun düşman işgali altinda bulunduğu günlerin benzerlerini yaşıyoruz, Amerikan sömürğecilerinin bu kanunsuzluğuna, bu terörüne karşı hükümetin sesi sedası “çıkmıyor. Çünkü AP iktidarı, Türk yurttaşının hizmetinde değil, Amerikan emperyalistlerinin hizmetinde, Işçilerimizin karşısına Amerikan askerlerini diken Amerikalı müdür, suçunun hesabı sorulmasın diye hemen Bati Almanya'ya — başka göreve — ataniyor. Buna «kaçırildi» da diyemeyiz. Çünkü Amerikalı emperyalistler için yurdumuz" açık bölgedir; 
istedikleri gibi girer, istediklerini getirir, istediklerini çıkarırlar. «. اوا‎ 06 
grevcilere saldıran Amerikalı başçavuşa Türk mahkemesi ceza versmemekte, suçluyu Amerikan makamlarina, yani sömürgenlere devretmektedir. Çünkü ikili anlaşmalar böyle emreder. Ve AP iktidarının yine kılı kıpırdamaz. 

Peki, grevi desteklediğini söyleyen Türk-İş'in yöneticileri ne yaparlar? Amerikaliların bütün bu terörüne, kanunsuzluğuna karşı, onlar da hiç ses çıkarmıyorlar. 
Öyleyse, savaşan Türk işçisinden değil, Amerikalı patronlardan yanadırlar. Hükümet makamlarına kadar Amerikan işyerleri yurdu sardıktan sonra, başka türlüsü de baklenemezdi. O halde iş başa düşüyor, grevci işçilere düşüyor ve onlarla birlikte bütün yurtseverlere düşüyor. 

Amerikan sömürgecilerine, askeri birliklerine, onların iktidara ve Türk-İş yönetimine kadar uzanan işbirlikçilerine karşı yılmadan savaşan grevci işçilerimiz, bu direnişleriyle tam düşmanın ocağında, yani tam yerinde savaş verdiklerini, bu olaylardaki gelişmelerle ispatlamışlardır. İzmirde harp malzemesi yüklü Amerikan gemisini boşalttırmadıktan başka, onu sularımizdan da çıkartan kahraman işçilerimiz, Amerikan emperyalistleriyle yerli işbirlikçilerine karşı ikinci kurtuluş savaşı şiarı altında Ankarada gösteri yapan yurtsever gençlerle elele olduklarını duyururken, yurt ölçüsünde gelişen bağımsızlık, özgürlük, ilerilik savaşında paylarına düşeni yaptıklarını da göstermişlerdir. 

Onun: için, Amerikan işyerlerinde Türk işçilerinin kahramanca yürüttüğü savaş, başdüşman Amerikan emperyalistleriyle yerli işbirlikçilerine karşı; ulusal bağımsızlık uğrunda bütün yurtseverlere ışık tutan; 50: yıl önceki gibi elele vererek ve yine düşmanları yurttan sürüp çıkarmakla zafere ulaşılabileceğini gösteren, yani en doğru yolu aydınlatan bir savaştır. 

Ancak bir nokta daha var: İncirlik Amerikan üssündeki işçilerimiz, grevin sonuçlanmasına doğru, Amerikalılar ile Demirel hükümetinin elele hareket ederek grevi 


Bağımsız Türkiye, sömürüsüz düzen, cağcıl toplum, ulusal ordu, mutlu gelecek. 


aa he, aaa‏ صصص ص 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baltalamak; hattâ ertelemek amacıyla giriştikleri provokasyonlara karşı şöyle bir açıklama yaptılar: «Hükümet, Amerikan baskısına boyun eğerek grevi. ertelemeye kalkışırsa, biz de burada (Incirlik Amerikan üssünde): dönen dolapları açıklarız, ve bu açıklamadan dünya çapinda vahim sonuçlar doğar. Şimdilik milli menfaatlerimiz icabı susuyoruz.» 

Bu açıklama tek sözle korkunçtur. Gerçi, Amerikalılar İncirlik gibi askeri üsleri topraklarımızda süs diye kurmamışlardır. Bu üsleri kendi saldırgan politikaları için, hükümetin bilgisi dışında da, devamlı olarak kullanmışlardır ve kullanmaktadırlar. 
Ancak, grevci işçilerimizin unuttukları bir şey var: İncirlik Türkiye topraklarındadır. 
Bundan ötürü, Amerikalıların topraklarımızda çevirdikleri dolaplar, dünyadan evvel, bizler için, yani Türk toprakları üzerinde yaşıyanlar için vahim sonuçlar doğuracak niteliktedir. Çünkü bu dolaplardan doğabilecek vahim sonuçlara evvelâ bizler katlanmak zorunda: kalacağız.. Bu bakımdan, işçilerimizin bildikleri ne varsa hepsini derhal açıklamaları, Türkiyeyi Amerikan militaristlerinin provokasyonlarından ve bir atom harbinde hedef olmaktan kurtarma savaşına paha biçilmez bir katkı ve yüksek bir yurtseverlik örneği olacaktır. 

Yaşar Üstel 


Gençler Anadolu yolunda 


44 bin öğrencinin katıldığı Mart-Nisan boykotları, nasıl bilinçli bir şekilde başlatılıp sürdürüldüyse, aynı bilinçlilik içinde yayınlanan bir ortak bildiriyle bitirildi. Üç hafta kadar süren bilinçli direniş sırasında, çeşitli yönlerden gelen kışkırtmalara, açık faşist baskınlarına; teröre ve sağcı basinın yaylım ateşine rağmen, öğrenciler AP hükümetine karşı giriştikleri genel direnişin bu aşamasını yüzlerinin akıyla kapatmışlar ve yeni mücadele yollarına yönelmişlerdir. 

Üniversite öğrencileri, yayınladıkları ortak bildiriyle, Mart-Nisan boykotlarının başarılarını yerinde olarak değerlendirmişler ve boykotlara son verilmesinin mücadeleden vazgeçmek anlamına gelmediğini, tam tersine, ana savaşlarına, yani emperyalizme karşı milli bağımsızlık savaşlarına devam edeceklerini kamuoyuna 


Korkma, ileri atıl, ikinci kurtuluş savaşına katıl! 
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duyurmuşlardır. Bildiride, bundan böyle gençlerin Anadoluya yayılacağı, ekipler halinde köylere gidilerek köylülere yurt sorunlarının “anlatılacağı, köylü mitingleri düzenleneceği, «AP'ye oy yok» kampanyasına girişileceği belirtilmektedir. 


Yüksek öğrenim gençliğinin bu kararının, ilerici güçlerin her alanda birden yürüttükleri bağımsızlık savaşı sırasında, işçi sınıfının bilinçli grevlerinin, köylülerin toprak kavgasının sürdürüldüğü ortamda alınmış olması, her şeyden önce, yüksek öğrenim gençliğinin diğer emekçi gençlikle kaynaşma zorunluğunu kavradığını göstermektedir. Gerçekten de, bütün eylemlerinde sosyalizmden yana ve Amerikan emperyalizmine karşı olduklarını göstermiş olan öğrenciler, bu eylemlerin — öğrenci çıkışları olarak kaldığı sürece — düzeni değiştirmek için hiç de yeterli olmadığını anlamışlardır. Öğrenci hareketlerinin, bağımsızlık savaşında, sömürü düzenini yoketme savaşında önemli bir etken haline gelebilmesi için, emekçi sınıflarla kaynaşması, organik bağlar kurması gerekmektedir. Bu da konkre olarak yüksek öğrenim gençliğinin, işçi gençler, köylü gençler, zanaatkâr gençlerle, yani elinin emeğiyle çalışan gençlerle yakın bağlar kurması, birlikte örgütlenmesi demektir. Ancak bu yolla, yüksek öğrenim gençliği, sınıf temeline dayanan bir sosyal güç haline gelebilecektir. Yüksek öğrenim gençliği emekçi gençliğe organik bağlarla bağlanırken, onlara bilgisinin ışığını götürebilecek, fakat aynı zamanda da emekçi gençliğin toplumun üretici güçleri olmaktan gelen hayat bilgisinden, tecrübesinden yararlanacaktır. Bu bakımdan, yüksek öğrenim gençliğinin Anadoluya yayılma, köylü emekçi gençlikle kaynaşma kararı, olumlu ve bütün güçler tarafından desteklenmesi gerekli bir karardır. Kaldı ki, bu eylemin geniş bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli ortam da mevcuttur. Köylerde gösteriler yapmak, mitingler düzenlemek, devrimci eylemleri yurt ölçüsünde yaymak için gerekli şartlar bugün eskisiyle kıyaslanamayacak kadar gelişmiştir. Köylere yayılan yüksek öğrenim gençliği, emekçi köylümüzün yurt sorunlarını, dünya problemlerini daha iyi görüp anlamasına önemli katkılarda bulunabilir, 


Her bakımdan ancak olumlu şekilde değerlendirilecek bu-eylemin başarıya ulaşması, gençlerin “azmine ve çalışma gücüne olduğu kadar, öteki devrimci güçlerin gençlere gösterecekleri ilgi ve yardıma da bağlıdır. Bu yardım, köyde yıllar yılı her türlü baskıya ve kışkırtmaya kahramanca göğüs gererek, köylere işik götürme dâvasını sürdüren köy öğretmenlerinden, köyden çıkıp şehre yerleşmiş ve sömürü mekanizmasını yakından görerek sömürüye karşı örgütlü bir şekilde savaşa girişmiş bilinçli işçilere kadar, bütün ilerici güçler ve bütün yurtseverler tarafından gerçekleştirilmelidir. «AP'ye oy yok» ve «Bağımsız Türkiye» şiarlarıyla Anadolu yoluna koyulan gençlerin yürüttükleri anti-emperyalist. savaş ile köy ve köylü sorunlarının birbirlerine ayrılmaz bir şekilde bağlı olduğunu köylülere anlatmakla, işçi sınıfı başta olmak üzere, bütün ilerici güçlerin yapabilecekleri yardım kelimelerle ifade edilemiyecek kadar değerlidir. 


Yürüyeceğiz yarının aydınlığına, vura vura bugünün karanlığına. 


—————ğ—<Çğ aş 
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Seçimler arifesinde, «AP'ye oy yok». kampanyasıyla köylere yayılan, yani anti- emperyalist savaşta başarıya ulaşabilmenin ilk şartlarından'biri olan milli-demokratik bir hükümeti işbaşına getirme kampanyasına girişen gençlerimiz, üzerlerine aldıkları bu büyük ve kutsal görevi, bütün devrimci güçlerin yardımı ölçüsünde zaferle sonuç- 


landıracaklardır. 
Z. Duru 


İstenmiyen adam 


Komer'in son demeci ve tepkileri 


Amerikanın Ankara Büyük Elçisi sıfatiyle başkentimizde: karargâh kuran, CİA ajanı ve Güney Viyetnam halkının cellâdı olarak bilinen Robert Komer, yurtsever güçlerin sürekli savaşı sonucunda yurdumuzdan defedilmiştir. Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilâtı-ClA'deki görevi ve Güney Viyetnamdaki kanlı faaliyeti bütün yurtsever basın mensupları ve özellikle «Bizim Radyo» tarafından halkımıza duyurulan Komer, daha yurdumuza ayak basmadan önce «istenmiyen adam» ilân edilmiştir. Bilindiği gibi, Komer'in şahsında Amerikan emperyalizminin azılı bir temsilcisini gören ilerici gençlik, Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi önünde onun makam arabasını yakmış ve Amerikan emperyalizmine böylece de ağir bir şamar indirmiştir. 

Işbirlikçi iktidar ve onun kapıkulu olan diktatörlük özentili Genel Kurmay Başkanı Tural, gerici basın ve Amerikancı çevreler, bu şamarın etkisini azaltmak için ilerici gençliğe iftira etmeye, çamur atmaya kalkıştılar. Güdümlü gerici basın, iktidar başlarının, özellikle Başbakan Demirel'in, Dışişleri Bakanı Çağlayangil'in, İçişleri Bakanı Sükan'ın Amerikadan özür dileyen, el-etek öpen demeçlerini yayınladı. Yurtsever gençliğe karşı baskı ve terör kampanyasına hız veren iktidar, komandocu polisi ve CİA'nın bir kolu olarak çalışan Milli İstihbarat Teşkilâtını, siyasi polisi gençlik avına çıkardı. AP-li Adalet Bakanı Dinçer de emrindeki savcılardan başka, yargıçları da baskı altina alıp, tutuklanan gençleri mahküm ettirmek için etkilemeye 


çalıştı. 


14 


İktidar başları, Genel Kurmay Başkanı Tural ile kolkola, bazı orduevlerini ve Türk silâhlı. birliklerinin garnizonlarını ziyaret eden Komer'in, buralarda bir de gerillâ konulu konferanslar vermekle, Türk ordusunun milli onuruna hakaret etmesine de hiç ses çıkarmadılar, 


Amerikanın işbaşına getirdiği iktidar temsilcileri, Komer'in makam arabası yakılinca kıyameti kopardılar. Fakat onların, ilerici gençliğe karşı açtıkları terör ve iftira kampanyası bekledikleri sonucu vermedi. Zinde güçler, iktidar çevreleriyle Amerikalı ortaklarının çanina ot tıkadılar, Komer'in ve avukatlarının maskelerini bir kez daha düşürdüler. 

Böylece, tam bir politik fiyaskoya uğratılan Komer'in bütün çıkışlarında, Amerikan emperyalizmine ve Kendi sahte diplomat kariyerine indirilen darbenin kuyruk acısı vardır. İşte bu nedenle, Komer'in, «Milliyet» gazetesi muhabirine verdiği son demeç, başından sonuna kadar hem bu kuyruk acısının, hem de bu acıyla içişlerimize kabaca bir müdahalenin eseridir. Komer, bu demeciyle, anti-emperyalist yurtsever güçlere, örgütlere ve emekçi halkımızın sağduyusunun bir sesi olan «Bizim Radyosya dil uzatmaya yeltenmektedir. 


Komer, mülâkatında, Amerikanın Güney Viyetnamda yıllardır uyguladığı halk kırımı (jenosid) programının bir savunmasını yapmış, bu katliâm programının «Pasifikasyon» adı altında geç başlamış olmasına (1967) üzüldüğünü de söylemiştir. 
İşkence uzmanı Komer, bu itirafiyle, Viyetnam halkını savunan demokratik dünya kamuoyuna alçakça saldırmıştır. Ekonomik, politik bağımsızlık, Türk silâhlı kuvvetleri hakkında ve diğer konularda da Vaşingtonun bir sömürge valisi ağzıyla konuşmuş, yerli işbirlikçilere avukatlık etmeye kalkışmıştır. Özellikle, ekonomik bağımsızlığımızı temelden baltalıyan montaj-ambalâj atölyeciliğini' övmüş ve milyonlar vuran türedi milyonerlerin, yabancı şirketlerin soygununu savunmuştur. Türk silâhlı kuvvetlerinin, NATO Başkomotanlığı emrinde olduğu gerçeğini de inkâra yeltenerek, efendilerinin çığırtkanlığını yapmıştır. Türk harp sanayiini Amerikanın baltalamadığını da iddiaya kalkışmış ve bu konuda eski Genel Kurmay Başkanı Tural gibi konuşmuştur. Halkımizin düzen değişikliği hususundaki içten isteklerine de dil uzatan Komer, içinin bütün zehrini dökmüş ve yurtta ilerici güçlerin uğrunda savaştığı düzen değişikliğini «demokratik düzeni değiştirmek» diye tahrif etmeye kalkışmıştır. 

«Milliyet» gazetesinde yazar Kemal Bisalman bu konuda özetle şunları yazıyor: «Hayır, bay Komer! Giderayak, hepimize vicdansızca, hattâ tâbiri âmiyanesiyle kahpece iftira ediyorsunuz 


Komer'in, «Bizim Radyo» hakkındaki sözlerine, yani Viyetnam olayları ve gerçekleri konusunda «Bizim Radyo»nun Amerikan aleyhtarı bir eğilimle kamuoyunu yanlış enforme, ettiği iddiasına gelince, kandatimizce, herkesçe bilindiği üzere, «Bizim Radyo» emekçi halkın radyosudur. Yıllardır kamuoyunca kabul edildiği gibi, «Bizim Radyo» gerçekleri halkımıza duyurmak, halkımızı uyarmak ve ona kurtuluş yolunu göstermek için yayin yapmaktadır. Yine ilerici kamuoyu temsilcilerince takdir edildiği gibi, Amerikan ve NATO boyunduruğundan kurtulmuş, Amerikan üslerinden arınmış, tam bağımsız, demokratik ve barişçi bir Türkiye kurulması «Bizim Radyo» yayınlarının başta gelen amacıdır. Genel kanaate göre, eğriye eğri, doğruya doğru 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diyen «Bizim Radyo», Amerikan emperyalizmine karşı ulusal kurtuluş. savaşı veren bütün: halkların, bu arada yiğit Viyetnam halkının başarılarını da halkımıza duyuran yazılar, haberler yayınlamaktadır. Ve Viyetnamda Amerikanın -«Pasifikasyon» adı altında halk kırımı (jenosid) suçu işlediği de Rassıl Mahkemesi'nin arâştırmalariyle tesbit edilmiştir. Komer'in orada bu «pasifikasyon» cinayetlerini yönettiği ise, kendi itirafıdır. 

Insan. kasabı Komer'in, önemli yurt sorunlarımıza ve başlıca ulusal bağımsızlık dâvamıza müdahale ve saldırılarla dolu mülâkatı bütün yurtta şiddetli tepkilerle karşılanmıştır. Bu tepkiler, sayılamıyacak kadar çoktur. Örneğin, Ulus gazetesi diş politika yazarı Ahmet Şükrü Esmer, «Mr. Komer'in gafları» başlıklı yazısında özetle şunları yazıyor: «Mister Komer, Türkiyede düzeni değiştirmek istiyenlere çatmasiyle en büyük potunu kırmıştır. Bu düpedüz Türkiyenin içişlerine müdahaledir. Zira, gazeteci arkadaşımızın «düzen değiştirmek istiyenlerin, demokratik düzeni değiştirmek istediklerine inanıyor musunuz?» sorusuna Komer'in cevabı, hem de Türkçe, evet'tir. Öyleyse, Komer'in gohomlanmasına da evet!» 

Siyasi gözlemci Esmer'in de söylediği gibi, bu tek sözcük, bir elçinin ülkesine geri gönderilmesi için yeterlidir. Ve Vaşington Türkiye ilerici kamuoyunun bu yoldaki tepkilerine kulak asmamazlık edememiş, «istenmiyen adam»ını geri almak zorunda 


ÇA 


M, Çakıcı 


Politik mizah: 


Televizyonda dikiz: 


Müjdeler olsun efendim, Ankaradayız. Ve duyduk duymadık demeyin, duyan da duymayana söylesin ki, haber gayet pek çok ziyadesiyle önemlidir. 


Efendim, Ankarada, münasip ve de lüzumlu yerlere, Demirel hükümeti, Milli Emniyet, Sükan polisi, televizyon sistemi dahilinde üç tane dikiz aynası, yani teknik adıyla «Televizyon kamerası» yerleştirmiş. Yerleştirmiş ki, bundan böyle trafik durumunu ve toplum olaylarını, Emniyet Genel Müdürlüğü içinde bir odadan, oturduğun yerden, ortasağ şekerli kahveni höpürdeterekten dikiz edebilesin... 


Resmi ağızlara bakılırsa, bü özel alıcı kameralarla ve meşhur gökdelen'in terasına yerleştirilmiş verici antenlerle, «toplum olayları» adı altında, başkentte yürüyüşleri ve benzeri olayları, hattâ şüpheli kişileri ayna gibi izliyeceklermiş. 
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Onların neyi, nasil ve niçin izliyecekleri besbelli ya, bu tekniğin ileride geliştirileceği, dikiz kameralarının çoğaltılacağı" bildirildiğine göre, ah dedik içimizden, felekte, şu kameralardan bizim elimize da bol bol bir geçse... Evet, bu kameralardan en aşağı 40-50 tane geçse elimize şimdilik... Ve onları biz yerleştirseydik de münasip ve de lüzumlu yerlere, canalıcı politik kavşaklara, sen o zaman görseydin 
nasıl tüterdi dikizin 1 


Vay anam, «politikanın dumanı, yoktur kameranın imanı Vallahi, o zaman artık en gizli kulislerin ardını da, esrar perdelerinin ötesini de dikizlemek mümkün olurdu. 
Şöyle ki: 

İlkin en canalıcı politik kavşak sıfatiyle yerleştir Amerikan Elçiliğine bir kamera. 
Hattâ iç salona yerleştirmeye lüzum yok, arka kapıya bir kamera yerleştirmek yeter. 
Yerleştir, ve seyreyle gözüm, mâbadleri sıkıştıkça geceyarıları arka kapıdan kimlerin girip çıktığını oraya... 


Sonra, sırayla Genelkurmay'a, oradaki NATO Dairesi'ne, önemli Bakanlıklara, Gölbaşı'ndaki Site'ye, Amerikan Postası'na, PX pazarına, Amerikan azman-uzman danışmanlarının. yerleştirildikleri bütün kilit noktalarına, bağımsızlık ve egemenlik haklarımızın alınıp satıldığı hıyanet pazarındaki hareketi-bereketi ve dolar trafiğini dikizlemek için birer kamera! 


Sonra, aman ha, unutulmasın, Esenboğa Hava Alanı'na, yani başkentimizin hava kapısına da bir kamera! Ki, Komer gibi istenmiyen CİA cellât ajanlarının, Demirel hükümeti tarafından cânı gönülden istenerek, yurtseverlerin. hışmından korunmak üzere, arka kapıdan kaçırılıp Amerikan Elçiliğine nasıl ulaştırıldığı gibi traji-komedileri bigüzel seyreylemek mümkün ola... 


Sonra, bir Amerikan kültür üssü: sıfatiyle Ortadoğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne, kantin ve lâboratuvarlarına da birer kamera! Ki, «tam bağımsız Türkiye» özlem ve azmiyle eyleme geçen öğrenciler bir boykota daha giriştikleri zaman, içeri dalacak: toplum: polisinin nasıl tahribat yapacağı, kantin ve lâboratuvarları. nasıl talan edeceği, eşkiyanın sabaha karşı ne halt yiyeceği açık-seçik dikizlenebile . . . 


Sonra, bir kamera da AP Genel Merkez Evi'nin arka kapısına! Ki, bu kapıdan, gerektiği zamanlar o 4 santim kalınlığında ve 70 santim uzunluğunda çarktan çıkmış standart komando sopalarının, gerektiği yere sevkedilip, «altıncı vakit dolar namazı» sofusu karasakallılara dağıtılmak üzere kaptıkaçtılara nasıl yüklendiğinden başka, bir gün bu çok pahalı zerzevatın, yani yüksek zevatın o arka kapıdan nasıl çıkıp kaçacakları da dikizlenebile... 


Sonra, hele Amerikan Altıncı Filosu geldiği zaman, İstanbulda bütün «birleşme evlerine de birer kamera istemez mi? İster. Ama iç odalara değil, o kadarı müstehcen olur, dış kapılara birer kamera yerleştirmek yeter. Ki, Amerikalıların içerdeki yorgun rahatlığına eşikte bekçilik eden Sükan polislerini de millet göre... 


Sonra ... Sonrasi var mı anam-babam, şimdi birer kamera da bunların evlerine, yatak odalarına filân yerleştirmeye kalkalım da, rezilliğin seksüel dumanı mı' çıksın? 
Baksanıza haberlere: AP'li bir milletvekili partisinin kadın kolundan bir hanımın 


ırzına geçmiş! 
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Sözün kısası; dostlar,“ onlar varsın toplumun. uyanışı olaylarını; gizli. televizyon kamerasiyle, yani Milli Emniyet ve Toplum: Polisi gözüyle: dikizlesinler. Bizim öyle kameramız yok. Olmıyacak.“Bizim gözümüz var. Onu açacağız gerçeği görmek için. 
Hem de dört açacağız! 


x 


Konya Müftüsü Büyükkörükçünün Körüğü: 


«Cennet mütaahhidi» AP iktidarının Konyada bir ayağı var. Ayağı mı desek, eli mi desek, kuyruğu mu desek... 

Sözümüz, Konya Müftüsü Tahir Büyükkörükçü üstüne. Adam hem körükçü, hem üfürükçü, hem tükürükçü. Ayağı kurtuluş ve kurtuluşçu çiğniyen ayak. Eli, yurtta kentli ve köylü kompradorların elini sıkan ve onların işbirlikçiliğini ettikleri emperyalistlerden komisyon alan el, Yurtseverlerin gırtlağına sarılan el. Kanlı el. 

İşte «cihad» dedikleri kardeş kıtâlinin büyük körükçüsü olan bu Tahir Efendi, ötedenberi duygu sömürücüsü AP iktidarının elaltından sağladiği araçlar ve olanaklarla yurdun çeşitli bölgelerini kent-köy dolaşır durur. Telsizlidir, teyiplidir. Sırtını Sükana dayadığı ve dolar harçlığını ceplediği için pek keyiflidir. Açar şom ağzını, yumar kançanağı gözünü: Şeriatçilerin, Ticanilerin ve türlü cânilerin Endonezya biçimi bir katliâma özlemini haykırır; Atatürkçülerin, 27 Mayısçıların, Anayasacıların, bütün ikinci milli kurtuluşçuların katli vâcip olduğuna dair fetva çıkarır; açıktan açığa da teokratik devlet istediklerini söyler. 

Ve Konyadan, Kapi Camii'nin vaaz kürsüsünden, geçen Cuma günü bed sesini yine duyuran bu 31 Mart artığı, baştan sona kadar, rahmetli Yargıtay Başkanı İmran Oktem'e dil uzatarak, onu dinsiz göstermeye kalkışır, cenaze namazını kılmanın ve kıldırmanın kfirlik olacağını iddia eder ve Öktemden ötürü «o ölmedi, geberdi» der. 

Ve ne hikmettir ki, bu yobazın önceki çıkışlarında, AP iktidarınin bir ayağının Konya Müftüsü Tahir Efendide olduğu teşhisini koyan sayın ihtiyar politikacı İnönü, kendisinin de linç edilmek tehlikesi atlattığı bu yeni irtica olayı üstüne böyle lâflar eden Tahir Efendiye karşı çıkıp da tek söz söylemez. Herhalde düşüklere siyasi haklarının geri verilmesi fikir ve teşebbüsünün tartışılmasiyle gayet pek çok ve de ziyadesiyle meşgul olduğundan ötürüdür... 

Evet, İmran Oktem için «ölmedi; geberdir. diyen Tahir Efendi, o vaazinde bizce konuşmamış; ulumuştur. Böyle daha nice Tahir Efendilere: rağmen, yoluna devam eden ve edecek olan kurtuluş kervanına karşı bir daha ürümüştür. 


* 


Cürüm ve Ceza: 


İnönü, ortak hükümetler zamanında ele aldığı tövizciliği, yani Yüce Divan'da Türk adaletinden kaçamamış hain DP hükümlülerini, milli vicdanın hükmünden kaçırma manevralarını bugünlerde yenilemiş bulunuyor. Onun, kafasındaki mâhut 9 tilkinin kuyruklarını birbirine değirmiyen hesapları bir yana, bu tehlikeli oyunun bazı ilginç 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yönleri var. Bunlardan biri cürüm ve ceza sorunu. Zira, şimdi düşükleri yoksun edilmiş bulundukları siyasi haklara kavuşturmanın 21 Mayısçıları da kapsamına alması fikri burjuva muhalefet çevrelerinde yoğunlaşadursun, «milli hareket» — «nerde bereket» partisi işi daha da ileri götürüp düpedüz bir genel af istiyor. Yani siyasi nitelikte bir bağışlamayı, âdi suçluları da, hırsızı da, kâtili de, spekülâtörü de kapsıyacak kadar genişletme eğilimini dile getiriyor. Bu, onlara göre bir seçim yatırımıdır ve hiç de ilginç değildir. Ama, bize kalırsa, içerdeki âdi suçlunun, dışardaki ip ve merhamet artığı «âli» suçlulara imrenmesi ve ileri sürdükleri gerekçeler cidden ilginç. Âdi suçlular diyorlar ki: Yahu, devleti, milleti soyan, memleketi parçalı-bütünlü satarak siyasi spekülâsyonun şâhikasına çikan, Türk askerini emperyalist haykacıların çıvgarı olarak Kore kurtuluşçularına karşı süren ve 19 bin Memetçiğin kanına giren, ocağını söndüren fraklı hırsız, kâtil ve spekülatörlerin kafaları böyle kaztüyü ile okşanırken, bunlar tekrar Meclise sokulmak istenirken, şu afçılığın kadife eldivenli eli âdi suçlunun elini de neden sıkmasın? 


Diyeceksiniz ki, a canım, pek o kadar insafsız olmamak gerek, şu düşükler ne de olsa cezalarını bir hayli çektiler ve de burunları sürtüldü... 


Yooo, kazın ayağı öyle değil. Bu sicilli ve azılı, burunları sürtülmekle burunlarının doğrusuna gitmekten hiçbir zaman vazgeçmiyecek olan halk düşmanları, Türkiyeyi küçük Amerikalaştırmak ihanetini, bu korkunç suçu nasıl tam işlemişlerse, cezalarını da, milli acıma duygusunu sömüren keyfi aflar ve ihanetten farksız tâvizlere gidilmeden, tam çekmelidirler. Oysa bunlar tam çekmediler; «eski arkadaşları» sayesinde, önce hapislerden çıkarıldılar; sonra alınteri hırsızlığından yığılma olup, elkonmuş bulunan malları geri verildi; şimdi de siyasetteki, yani yağma sofrasındaki yerleri geri veriliyor. 


Ne yandan baksak, İnönü, seçim yatırımı ile kaş yapayım derken, hiç ağzından düşürmediği demokrasinin sol gözünü çıkarmış oluyor. Ve böylece, toplumun moral temeli olan hukuk açısından, artık hiyanet suçunun bile cezasız kalabileceği gibi — toplum için çok tehlikeli — süfli bir zihniyetin yerleşmesine yol açıyor. Demek ki, suçu halk düşmanları işliyecek, cezayı ise... Kim?... Oyu da çalına çalma halk çekmeye devam edecek... 


E olur mu, böyle olur mu? 


Uzatmaya hacet yok. Şu söz hayınlar ve tâvizciler için söylenmiştir: İt kuyruğu kalıba konmakla doğrulur mu? 
Zaparta 
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س 


ŞIIR KÖŞESİ «Bu sayıda, köşemizi, ölümünün altıncı 


yıldönümünde de (3. 6. 1969) dipdiri ve halkının ikinci milli kurtuluş savaşının içinde olan ve en öndekiler arasında yürüyen Nazım Hikmet'in 1 Mayıs şiirlerine hasrediyoruz.» 


1 Mayıs 


Yaşım yirmi 

Lenin sağ 

Bir tek Kızıl Meydan 
Yüz elli milyon insan. 


Otuz beş yıl geçti aradan 
Yaşım yine yirmi 

Lenin yine sağ 

Kızıl. Meydanlarda 

Bir milyar insan. 


xk 


1957 


1 Mayısta Kızıl Meydan 


Kızıl Meydan bütün meydanlardan geçer 1 Mayısta, bayraklı, bayraksız, türkülü, türküsüz 

geçer bütün meydanlardan. 
Kızıl Meydan bütün umutlardan geçer 1 Mayısta, 
Kızıl Meydan 1 Mayısta girer bütün hapislere, hürriyetin yattığı bütün hapislere. 
Kızıl Meydan bütün iklimlerden geçer 1 Mayısta karın, yağmurun, güneşin altında, 
Dünya 1 Mayısta Kızıl Meydan olur, 

Lenin'in konuştuğu meydan. 
1963 


BU SAYFA SİZİN 


maaşlarına zam yapılacağını radyolardan dinleyip duruyoruz. Bu zammın ?/ 70 
oranında olacağını Çalışma Bakanı da bir demecinde söyledi. Ümitliyiz. Can çıkmadıkça, ümit çıkmazmış. Amma vaadler bir türlü gerçekleşmiyor. Bizim ise canımız çıkmak üzere. 

Emekli Sandığı'na bağlı emekli, memur, hizmetli, dul ve yetimlerin maaşları bu yılın 1 Martından itibaren zamlı olarak verildiği halde, Sosyal Sigortalar 
Kurumu tarafından 506 sayılı kanun hükümlerine göre emekliye sevkedilen biz emekli işçi vatandaşlar üvey evlât işlemi görüyoruz. Bu reva mıdır? 

O. Güreli — Mudanya 


* 


İşgücümüzün kaymağı: 


İşgücümüzün kaymağını yabancılar yiyorlar. Bu bir gerçek. İlgililerin Batı 
Almanyaya vasıflı işçi gönderilmesinin önlendiği yolundaki beyanlarına rağmen, İs ve İşçi Bulma Kurumu vasıflı işçi göndermeye devam etmektedir. Bunlar arasında Sanat Enstitüsü bitirmiş olanlar da çoktur. Bu durum, yerli sanayiimizi teşkil eden birçok işyerlerinde vasıflı işçi sıkıntısını artırmaktadır. Netekim, bazı ulusal sanayi işverenleri de, fabrikalarda randımanın düşmekte olduğundan yakınmışlar ve ileride daha büyük güçlüklerle karşılaşılacağı yolunda ilgilileri uyarmışlardır, 

İlgili kurum, bu gerçekleri inkâr veya tevil ederek, dışarıya, hele Avustralya'ya vasıfsız işçi gönderildiğini beyan etmektedir. Oysa, aslına bakılırsa, vasıflı veya vasıfsız, dışarıya işçi gönderilmesi genel olarak işgücü kayıbımızdır. 

Muzaffer Budak, Bursa 


İşsizlik ölümden beter: 


Zonguldak denildi mi, akla önce kömür, sonra da onu yerin yedi kat altından gün ışığına çikaran dev kuruluş 
Ereğli Kömürleri İşletmesi gelir. Ne var ki, bağrında elli bini aşkın işçiyi barındıran bu kuruluş, yine de Zonguldak'ta işsizliğin önüne geçemez. 

Şu anda çevre köyleri dolaşsanız, askerliğini yapmış, boşta gezen sırım gibi 15—20 delikanlıya raslamanız mümkündür. Coğrafi durumun geniş çapta 
21۳0016 elvermeyişi yanında, özel sektörün de devede kulak misâli kalışı, bu gençleri köylerde kaderleriyle başbaşa bırakmaktadır. 

Anadolu'nun dört bir yanından işe ve ekmeğe kavuşma umuduyla kopup gelen insanlarla dolu bu şehirde, işe girme olanağına sahip olanlar çevre köylerin halkı olmakla beraber, en mağdur durumda bulunanlar da yine onlardır. 
Çünkü babadan — dededen öğrendikleri tek meslek madencilik. Başka iş alternatifleri yok. Almanya'ya gidebilenler mutlu diyorlar. Oysa «kişi nasıl mutlu olur ellere çalışırken?» 


Nadir Pulat, Zonguldak xk 
Emekli işçiyi de düşünün: 


Ulusal ekonominin candamarını teşkil eden sanayi işletmelerinde, fabrikalarda vesair yerlerde bedenen, fikren çalışmakla yıpranmış sigortalı işçiler, yaşlandıktan sonra, bugün bir kuru ekmek bedelinden başka bir şey olmıyan 250 lira ile emekliye sevkedilmektedirler, 

Bir yıldır sigortalı işçi emeklilerin 


وهو پو ومر 


Fiyatı 50 kuruş 


